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Admifa

accountants |adviseurs

Uw adviseur voor het
MKB, agrarisch sector,
starters en particulieren

Stadskanaal - Nieuw Weerdinge
Tel. (0599) 653 811 - info@admifa.nl - www.admifa.nl

' Zuiderdiep 263a, 7876 AN Valthermond

(0599) 661721
info@kapsalon-unique.nl
www.kapsalon-unique.nl
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Valthermond vroeger

Een mooie foto it de jaren vijftig van de vorige eeuw.
De foto van school 58 is gemaakt tijdens een schoolreis. Op de voorste rij nummer 60 zit Juffrouw Waarheid.
Wie helpt mee om de namen van de overige leerlingen en begeleiders te achterhalen? En waar ging de reis naar toe, wie
kan zich dat nog herinneren?
Zou fijn zijn om de foto in ons archief met namen en jaartallen te bewaren.
Weet u een aantal namen, of heeft u informatie over de foto?
Neem dan contact op met Fenny van der Vlag via: 0599-662154
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Woonwijkcentrum De Paasbergen,
het ontmoetingscentrum in uw buurt

«Verpleeghuiszorg « Aanleunwoningen/appartementen

=Klelnschalig wonen met WZD- «Zorg aan huis
erkenning =Alarmering

sMaaltild- en boodschappenservice =Behandeling

=Dagbesteding «Verenigingsleven/factiviteiten
Contact Casemanager dementie
Zorgbemiddelaar {ondersteuning en begeleiding)

06 15 14 84 94
e versiuis@treant.nl

(algemiene informatie)

08B 129 87 62 / 06 29 59 42 98
liesbeth. scholten@treant.nl

De Paasbergen

Q900 05 91

paasbergen. receptie@treant.nl

www.treant.nl ?-' Tl'eaﬂt/

Wijkverpleegkundige
(zorg aan huis)

06 21 45 44 68

K p.dehoop@treant.nl

—
Kleingchalig, huigefjk en vertrouwd!
F—'——_

KINDERCENTRUM

Het Elfenbankje;

» KINDERDAGVERBLIJE. s
» PeuTeropvang/Voorschool
» FlexibelLe opvang

Langeveldstraatz | 78n Pl Klijndijk | To6-1 657979

info@hetelfenbankje.nl | www.hetelfenbankje.nl

EXPLORA Instituut

GZ-Psycholoog | Orthopedagogoog

Gespecialiseerde hulp Volwassenen en Jeugd GGZ

+ Volwassenen: Behandeling GGZ-Basis
Vergoeding Volw. GGZ Zorgverzekering

« Kinderen | Jeugd: Behandeling en Diagnostiek GGZ-Basis
Vergoeding Jeugdhulp Gemeente

« Aanmelding: 06-54 96 73 25

Mw. drs. C.M. Drenthe, BIG geregistreerd, lid NIP, lid VEN
Secr. Noord-Qost: Zuiderdiep 522, 7876 BG Valthermond

Diwsdag +/m donderday
op afspraak. Vrijdag 12:00 - 17:00
Vridag en taterdag | |Zaterdag 11:00 - 17:00
tijdens openingstijden
Boslaan &, 1975 AR Exloo
K www.iméadcaun| - 00114 334 45 w,

\WWW.EXPLORA.NU

divaria activiteiten, 1odls concarten, voorstallingen, exposition,
A ik it i praiy

Hieb o belangateliing om je in "Pand 405" | creatiel) te manifestaren 7
Gewoon even laten waten, in ovetleg is vesl mogelijh !

Imcladean

Origimele cadeans met aandadht voor creativiteit en wilien
Pasfoto-service Openingstijden

7878 thermond
08 -1
06 - 48775715
info@ccno™.g |7

r mmﬁ.ﬁ}v *
www facebook.com/ceno !

www.larikshoutbouw.nl
www.larikshout.nl

Zuiderdiep 177
7876 AJ Valthermond
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Kermis in Valthermond

Na de tweede wereldoorlog, was het heel gewoon dat er
bij de plaatselijke café's in Valthermond een kermis plaats
vond. Vooral was de ‘opgooi zweefmolen’ in trek. Albert
Orsel uit Valthermond was met zijn zweefmolen, dan ook
altijd aanwezig. Orsel woonde aan het Zuiderdiep 385 (
K140 ) plaats 33. In 1959 verhuisden de familie Orsel naar
de Kavelingen 60 A. De laatste kermis waar Orsel met zijn
zweefmolen stond, was bij café Rijnberg (nu de Wok). Bij
opgooi zweefmolens, zitten twee personen, kinderen of vol-
wassenen, in een bakje dat omhoog geslingerd wordt door
een medewerker. Deze zweefmolens zie je het meest in het
noorden van Nederland.

De geschiedenis van kermis

Van oorsprong is een kermis een jaarmarkt ter gelegenheid
van de kerkwijding of een andere feestdag van de parochie-
kerk van een plaats. Op die dag stroomde het volk samen
om de patroonheilige te vereren en om zich te vermaken.
Het woord kermis is een verbastering van kerkmis.

Oudste kermissen

De oudste kermissen zijn in Nederland vermoedelijk gehou-
den in Wijk bij Duurstede in de dertiende eeuw. Vermoedelijk
enige tijd later werd er ook in Utrecht een kermis gehouden.
In veel plaatsen met een oude kermistraditie vinden er rond
het kermisgebeuren ook andere evenementen plaats. Tot
begin 1900 kwamen kermisexploitanten meestal niet ver-
der dan hun eigen provincie. De wegen waren te slecht om
lange reizen te kunnen maken. Veel attracties werden met
paard en wagen vervoerd, zo ook in Valthermond.

Kermisexploitant - Albert Orsel

Albert Orsel (1907 - 1972 ) geboren in Valthermond, be-

gon in 1939 met een zweefmolen. Daarvoor was Orsel,
scheepsjager en wagenmenner. In de beginjaren werden

de kermissen veelal in de buurt van Valthermond bezocht,
omdat alles met paard en wagen vervoerd moest worden.
Begin jaren vijftig van de vorige eeuw, kocht Albert Orsel een

een terugblilk.
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tractor (A-Ford) en vervoerde daarmee zijn zweefmolen. De
cabine van de tractor had Orsel er afgezaagd, want dat vond
hij veel te benauwd. Later schafte hij een vrachtwagen aan
en werden de drie noordelijke provincies aangedaan. Orsel
stond niet alleen op kermissen met zijn zweefmolen, maar
ook met een luchtschommel. Ook organiseerde Orsel ker-
missen in verschillende plaatsen.

Overname

In 1970 stopte Albert Orsel, en namen zijn zoon Jaap en
schoondochter Jantje de zweefmolen over. Maar liefst 38
jaar lang bezochten zij de kermissen met hun zweefmolen.
In 2008 nam hun dochter Helena en schoonzoon Rieks, het
stokje van hen over. Deze keer duurde het niet zolang, de
corona (2020) gooide roet in het eten. Twee jaar stond de
molen door de corona stil. Waarna Rieks en Helena besloten
om ermee te stoppen. De zweefmolen werd verkocht naar
Hoogezand, echter zonder draaiorgel. Rieks en Helena,
vonden ander werk. Het draaiorgel is nog altijd in hun bezit
en kan bij gelegenheden gehuurd worden. Zowel Jaap als
Rieks en Helene, wonen nog altijd in de Kavelingen.

Jan H.Ottens
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Cure

FYSIOTHERAPIE

Uw therapeut in de buurt

0591 212191

www.curefysiotherapie.nl

>

Nu verkoop van diverse kerstartikelen en/of de
mogelijkheid van het bestellen van kransen. Kom gezellig
langs om een kijkje te nemen in onze winkel.

OPENINGSTIJDEN
Winkeltje
DINSDAG  :10.00-15.00w

WOENSDAG  :10.00-15.00w
DONDERDAG : 10.00-15.00..

--

pE TANDEM
e of TANDEM




Kleurplaat

Een mooie kleurplaat voor de kinderen!

Kleur hem op je allermooiste in en lever hem voor donderdag 4 December in en wie weet win jij een leuk prijsje...!
Inleveren kan op de volgende adressen:

Zuiderdiep 36

Noorderdiep 170A

BAKKERLI)
GIEZEN

Naam: Leeftijd:

Adres:




Vakantiewoning De Oude Paardenstal * g '-. -_-’ ? X

Valtherblokken Zuid 25
7876 TC Valrhermond
mobiel 06 29 410 412 :
wwwbeautysalon-fanjanl ¢ %

.
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BOUWONDERNEMING
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie
Zuiderdiep 545 E: info@alexvanoosten.nl
7876 BG Valthermond www.alexvanoosten.nl
T: 0599 - 66 12 51 J

(HOUTZAGERIJ & HOUTHANDEL)

E. Venema

Bestekken
Meubelhout
Rondhout
Vioerhout
Gebinten

Exloérkijl Zuid 16a, 9571 AA 2e Exloérmond
Tel: 0599 662389 Mobiel: 06 55745054
\_ Fax: 0599 662308 J/




De kijker is een optimist

Een licht optimistische blik op de wereld om ons heen maakt
het leven over het algemeen wat dragelijker dan pessimisme
of wat sommigen realisme noemen. Dat wil niet zeggen dat
een optimist nooit chagrijnig, boos of verdrietig is of nooit

in mineur raakt als alles tegen lijkt te zitten. Een optimist

ziet uiteindelijk toch wel weer de zon schijnen en kan vaak
lachen om de tegenslag waar, op het moment dat die tegen-
slag zich voordoet, eerder negatief gereageerd word. Die
tegenslag kan zich op allerlei viakken voordoen maar wordt
komt het hardst aan op momenten dat je met iets bezig bent
waar je plezier in hebt en energie uit haalt. Nu heb ik op veel
momenten plezier en zie in de kleinste dingen iets leuks,
moois of positief. Tegenslag komt natuurlijk ook voor maar
daar blijf ik niet in hangen. Toch kan het voorkomen dat er
zaken misgaan waar ik voor mijn doen langer last van heb.

Ik heb eerder wel verteld dat sporten voor mij een dagelijkse
bezigheid is wat je niet volhoudt als je er geen plezier in hebt
of er geen energie uithaalt. Nu doe ik mijn fitness ocefenin-
gen thuis voordat ik naar het werk ga, maar het hardiopen
doe ik buiten. Ik heb verschillende routes met verschillende
afstanden die ik voor mijzelf heb opgedeeld in korte en lan-
ge afstanden. Tijdens het lopen van een lange afstand ging
het ooit eens mis. In het betreffende weekend had ik niet
opgelet tijdens het eten en me behoorlijk tegoed gedaan aan
suikers en vetten. Onder normale omstandigheden al niet
heel erg slim maar als je van plan bent om een sportieve
prestatie neer te zetten al helemaal niet. |k begon die dag
eerst met een warming up en voelde me prima maar wel een
beetje vol. Zonder daar verder aandacht aan te besteden
ben rustig begonnen aan mijn 11 km lange route. Het idee
was om vanaf mijn huis naar de Mondenweg te lopen om
vervolgens richting Dreef te gaan en via de Kavelingen en
het Noorderdiep weer terug naar huis. Tijdens het lopen had
ik naar mijn idee een lekker ritme en goede snelheid. Dit
ging goed tot ik bij Dreef aankwam en ergens in mijn achter-
hoofd al een stemmetje riep dat het beter was om terug te
gaan. Het volle gevoel begon ook al wat meer in de onderste
regionen van mijn buik terecht te komen maar dat besloot ik
te negeren. Ritme en tempo waren goed dus wat kon er fout
gaan? Langs Dreef lopen ging goed omdat er geen verkeer
langs kon op dat moment. Vanwege werkzaamheden was
Dreef afgesloten voor verkeer dus ik hoefde niet om de ha-
verklap de berm in te schieten. Toen ik halverwege richting
de Kavelingen was ging het echter mis. Alle alarmbellen die
ik eerder als niet ter zake doende had afgedaan gingen over
in loeiende sirenes die maar één ding aangaven; WC, NU! In

huis op een loopband had ik dat ook kunnen doen maar nu
liep ik buiten en was er in geen velden of wegen een wc te
bekennen. Wel een sloot zodat ik enigszins buiten beeld kon
blijven. Geen ervaring die ik nog eens wil herhalen.

Zoals ik al eerder heb vermeld zie ik mijzelf als optimist en
ben er dan ook vanuit gegaan dat als ik oplet wat ik naar
binnenwerk dit niet weer gebeurt. Dit bleek ook te kloppen
tot een paar weken geleden. Het was weer een weekend
waarin ik op de zaterdag behoorlijk wat klussen had gedaan
en tussentijds ook de nodige calorieén naar binnen had
gewerkt. Mijn oudste dochter had die dag ook appelflappen
gemaakt met behulp van bladerdeeg, appels, kaneel en.....
suiker, veel suiker. De smaak was goed, dermate goed dat
na de eerste een tweede ook nog wel naar binnenging. Zon-
dag 's ochtends ging ik mijn geplande route van zo'n 9 km
lopen. Ik was al een aardig eindje op weg toen mijn darmen
begonnen te melden dat verder hardlopen misschien niet
verstandig was. Wijs geworden door de eerdere ervaring
besloot ik toen om dan maar wandelend terug te gaan naar
huis.

Midden in Valthermond zijn immers geen sloten beschikbaar
en ik dacht dat ik het rustig lopend nog wel kon redden. Na
een paar honderd meter gingen de alarmen steeds luider
klinken en werd het discutabel of ik het wel zou redden. Ik
besloot mijn vrouw te bellen met de vraag of zij of mijn oud-
ste dochter mijn konden ophalen zodat ik op tijd thuis kon
komen. Mijn echtgenote kwam zelf en had de gang er goed
in op de terugweg. Het waren de meest moeilijke meters die
ik als passagier heb meegemaakt maar gelukkig was ik op
tijd thuis. Ik ga er weer vanuit dat dit in de toekomst natuur-
lijk niet weer gebeurt. Vanaf nu let ik goed op wat ik eet.....

In de tijd dat Daan en collega’s bezig waren met het turf ste-
ken was er ook geen toilet in de buurt, laat staan dat je even
buiten beeld kon komen. Hoe zouden zij met een dergelijk
noodgeval zijn omgegaan? Voor de aankomende maanden
heeft Daan in elk geval wat minder publiek. De kijker bij
Doorsnee is weer naar binnen gehaald voor deze winter. En
nu maar hopen dat Daan geen last krijgt van zijn ingewan-
den.

Seine Derks

~

" Schildersbedrijf
van der Laan

oL

Henk van der Laan
Mob. 06 - 150 427 53




Interview met ondernemer Alex van Oosten uit Valther-

mond

Op verzoek van de redactie bracht ik een bezoek aan Alex
van Oosten, een beviogen ondernemer uit Valthermond.
Samen met zijn echtgenote Renata en drie van hun vier
kinderen woont Alex op een schitterende locatie aan het
Zuiderdiep. Het huis is idyllisch gelegen, met aan de achter-
zijde een weids uitzicht dat reikt tot aan Ter Apel. Op deze
bijzondere plek is ook het bedrijf van Alex, “Alex van Oosten
Bouwonderneming”, gevestigd.

Als vakman is hij zichtbaar actief; hij adverteert in de Kiek
en wie zijn website bezoekt, krijgt via een groot aantal foto's
een goed beeld van de fraaie projecten die hij inmiddels
heeft afgerond. Toch blijft het niet alleen bij een gesprek
over zijn onderneming. Tijdens ons gesprek brengt Alex

ook enkele persoonlijke aspecten ter sprake, die een extra
dimensie geven aan zijn verhaal.

Alex van Oosten Bouwonderneming: Vakmanschap en
Samenwerking.

Alex straalt uit dat het ondernemerschap hem niet alleen
voldoening geeft vanwege de mooie projecten, maar ook
vanwege het contact met de mensen in Valthermond en om-
geving. Het draagt ook bij om dorpsgenoten te leren kennen,
hij hoort hun verhalen en merkt dat hij voor veel mensen iets
kan betekenen. Volgens Alex is het bouwen niet alleen een
vak, maar ook een manier om bij te dragen aan de gemeen-
schap.

Op de website van zijn onderneming komt het vakmanschap
van Alex duidelijk naar voren, onderstreept door een reeks
ilustratieve foto's van afgeronde projecten. Alex wordt in het
bedrijf bijgestaan door zijn oudste zoon Bouwe, die ver-
noemd is naar zijn opa. Vader en zoon gaan dagelijks
samen op pad om klanten in en rond Valthermond te
bedienen. Het familiebedrijf kent een rijke geschiedenis: in
2009 heeft Alex, nu 51 jaar oud, samen met zijn zwager het
bedrijf overgenomen van zijn schoonvader. Inmiddels is zijn
zwager gestopt, maar Bouwe, die een bouwopleiding heeft
gevolgd, werkt nu volwaardig mee in het bedriff. Alex is als
trotse vader overtuigd van Bouwe als toekomstige opvolger
en de samenwerking bevalt hem uitstekend. Er werken
verder geen andere medewerkers in het bedrijf.

10

Diversiteit aan werkzaamheden.

Op de vraag wat Alex en zijn zoon zoal realiseren in hun
onderneming, volgt een lange en gevarieerde lijst aan werk-
zaamheden. Ze zijn actief in nieuwbouw, verbouw, aanbouw,
verduurzaming en isolatie. Binnenshuis verzorgen ze bij-
voorbeeld het aanleggen van badkamers, terwijl buiten het
huis vaak wordt gewerkt aan het verduurzamen en isoleren
van woningen, al dan niet met subsidie.

Veel huizenbezitters schakelen Alex en Bouwe in om achter-
stallig onderhoud aan te pakken; zij hebben al vele wonin-
gen opgeknapt, en er staan er nog genoeg op de lijst voor
de toekomst,

Het belang van vakmanschap en de toekomst van het
beroep.

Alex constateert dat het tegenwoordig lastig is om goede
vakmensen te vinden. Naar zijn mening worden er te weinig
jonge mensen opgeleid voor de bouwsector, terwijl het juist
een prachtig beroep is met volop werkgelegenheid. Zelf
heeft hij geen ambitie om het bedrijf te laten groeien door
personeel aan te nemen; het aansturen van medewerkers
past niet bij hem. Bij te grote projecten werkt hij liever sa-
men met een collega-ondernemer uit de regio.

Mond-tot-mondreclame en klantcontact.

In Valthermond en omgeving komen regelmatig huizen te
koop. Nieuwe bewoners hebben dan vaak behoefte aan
verbouwingen of aanpassingen van hun nieuwe woning. Het
gebruik van kunststof kozijnen en deuren wint daarbij aan
populariteit. Alex voorziet hen graag van advies en doet dit
met veel plezier. Adverteren is voor hem niet nodig; door
mond-tot-mondreclame van tevreden klanten heeft hij meer
dan voldoende werk. Momenteel is hij onder andere actief in
Bellingwolde, Emmen en Emmer-Compascuum.

Uitdaging en betrokkenheid.

Het verbouwen van een huis of kantoor vindt Alex het leuk-
ste om te doen, omdat dit werk meer uitdaging biedt en zijn
probleemoplossend vermogen aanspreekt. Daarbij vraagt
het om kwaliteit en is er veel interactie met de klant, wat
Alex belangrijk vindt. Tegelijk noemt hij zijn betrokkenheid bij
mensen zijn ‘valkuil'; hij helpt graag mensen die dat nodig
hebben en beschouwt zichzelf als een genereus mens, zo-
wel binnen als buiten zijn werk. Deze houding sluit volledig
aan bij zijn levensvisie.

Baptisten Gemeente Valthermond

Alex en zijn echtgenote Renata zijn beiden actief binnen de
Baptisten Gemeente Valthermond. Dit interview grijpt Alex
graag aan om openlijk te getuigen van zijn geloof en om

de kerk onder de aandacht te brengen bij de lezers van de
Kiek. Niet alleen nu, maar ook tijdens de Jaarmarkt en de
activiteiten rondom het Brughuus wil hij de kerk zichtbaar
maken in Valthermond.

De Baptistengemeenschap organiseert meer dan alleen
godsdienstige bijeenkomsten met samenzang en ontmoe-
ting. Een mooi voorbeeld daarvan is de voedselbank, die is
ontstaan uit de voedselbank van Musselkanaal. Via deze
voorziening worden in ieder geval vijf gezinnen ondersteund,
iets waar Alex trots op is.



De communicatie en verbondenheid binnen de kerk worden
versterkt door he maandblad ‘Kerke Proat’, waarmee Alex
en zijn 'broers en zussen' elkaar op de hoogte houden van
het wel en wee binnen de gemeenschap. Baptisten hechten
veel waarde aan samen zingen en beleven hun geloof op
een actieve manier, iets waar Alex zichtbaar van geniet. Zijn
vader was ooit organist in de kerk van Valthermond, en het
was ook in deze kerk waar Alex en Renata elkaar hebben
leren kennen.

Voor Alex en Renata is het belangrijk dat mensen de liefde
van God ervaren en weten dat via het geloof zonden ver-
geven kunnen worden. De ontmoeting tussen leden van de
Gemeente is voor hen van grote betekenis; samen zingen
en aanbidden in zogeheten kringen, die regelmatig samen-
komen, vormt een wezenlijk onderdeel van hun geloofsle-
ven. Binnen deze kringen wordt lief en leed gedeeld en kijkt
men naar elkaar om, bijvoorbeeld bij ziekte of tegenslag.
Alles wordt getoetst aan de hand van de Bijbel, maar ook
informatie en inzichten uit de wetenschap krijgen binnen de
geloofsgemeenschap een plek. Zo blijft het geloof voor Alex
leidend in zijn dagelijks leven.

Israélische vlag als statement

Buiten, aan de vlaggenmast voor het huis van Alex, wappert
zichtbaar de vlag van Israél. Dit is een bewuste keuze van
Alex; het is voor hem geen vrijblijivende decoratie, maar een
duidelijk statement. Volgens Alex wordt in de berichtgeving
over de activiteiten van het Israélisch leger in Gaza vaak
geen correct en neutraal beeld geschetst. Hij stoort zich aan
termen als ‘genocide’ en ‘verhongering’, die volgens hem
onterecht worden gebruikt en voelt dit als een aanval op het
Joodse volk.

Alex noemt als voorbeeld dat het stelen van hulpgoederen
door Hamas zelden of nooit aandacht krijgt in de media. Hij
ervaart dat het perspectief van het Joodse volk onvoldoende
belicht wordt. In zijn overtuiging heeft het Joodse volk altijd
in Israél gewoond en is het land hun, zoals hij het verwoordt,
door God gegeven.

De zorgen van Alex gaan verder dan alleen de bericht-
geving. Hij is bang dat Israél door fanatieke islamitische
groeperingen van de kaart geveegd zal worden. Dat voelt
voor hem als groot onrecht. Uit solidariteit en als teken van
steun voor het Joodse volk hangt daarom de Israélische viag
bij hem fier in top.

Toekomst van de Bouwonderneming

Alex kijkt met vertrouwen naar de toekomst van zijn bouwon-
derneming. Samen met zijn zoon Bouwe werkt hij dagelijks
aan het verder uitbouwen van het bedrijf. Het is zijn wens
om de onderneming uiteindelijk als een bloeiende en gezond
bedrijf aan Bouwe over te dragen. Geen van de andere kin-
deren heeft interesse getoond om in het bedrijf te stappen,
waardoor Bouwe als beoogde opvolger naar voren komt.

Naast de overdracht van het bedrijf hoopt Alex vooral ge-
zond te blijven, zodat hij tot aan zijn pensioen als eerlijke
en hardwerkende ondernemer zijn werkzaamheden kan
voortzetten. Het voortbestaan van de bouwondermeming en
het behoud van vakmanschap staan voor hem centraal.

Richard Westerhof

Oproep

Voor het decembernummer willen wij (de redactie van de Kiek op de Mo(a)nd) een logospel organiseren.

Hiervoor hebben wij u als ondernemer nodig...!

Vanuit de redactie is een e-mail verstuurd naar ondernemers in en rondom Valthermond met informatie over dit logospel.
Mocht u, om wat voor reden dan ook, deze e-mail niet gekregen hebben of dit gemist hebben en hier toch meer informatie
over willen krijgen, meldt u zich dan bij onderstaande mailadres.

De kosten voor het logospel zijn €20,- voor u als ondernemer, dit wordt gebruikt voor de extra drukkosten van het decem-

bernummer en de prijzen die er te winnen vallen.

Aanmelden of meer informatie is te krijgen via redactie@kiekopdemond.nl

1"
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Wij staan graag voor u klaar
voor al uw agrarisch loonwerk

Noorderdiep 97
7876 CD Valthermond
0599 661886
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Wonen en welzijn
= :,',';“ Wij bieden een integraal concept van wonen,
- T welzijn en zorg aan ouderen met dementie

\ 5= 2 ::-' ...“':‘ en/of ouderen met een lichamelijke beperking.
Uw advertentie =& | =
h:er" Dat kan e

Een prettige dagbesteding geeft kleur aan de dag.
Het voorkomt vereenzaming, het kan mantelzorgers
ontlasten en het maakt langer thuis wonen mogelijk.

Visie op kwaliteit van zorg!

Waarde toevoegen aan de kwaliteit van leven,

het naar hun zin hebben, zich prettig voelen,

iets wat eenieder, iedere dag verdient. \"
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Herfstpracht

Elke keer weer voel ik ontzag en ontroering voor de
overvioed van de natuur. Uit een minuscuul tomaten-
zaadje groeit een enorme wel drie meter hoge toma-
tenplant met trossen mooie rode tomaten. Hetzelfde
geldt natuurlijk voor alle planten en bomen, maar

het is toch elke keer weer een wonder. Bijvoorbeeld
onze pompoenen. Eén zaadje in de grond en de plant
meandert door de tuin en schenkt ons een overdaad
aan pompoenen. Dat is toch wonderbaarlijk en een
dagelijkse vreugde voor wie wat meer met de seizoe-
nen probeert te leven.

Ik ben opgegroeid in een stadje niet ver van zee. We
woonden op de derde verdieping. Geen tuin, wel een
balkon, maar zodra het kon, fietste ik naar het strand
en genoot van de zee. |k was er vast van overtuigd dat
ik later, als ik groot zou zijn, in een huisje aan zee zou
wonen. lk raakte vaak overweldigd door haar groots-
heid, het gebulder of zacht gefluister van de aanrollende
golven, de schittering van de zon op de deining van het
altijd bewegende water. Haar onheilspellende donkerte
en verrassende speelsheid. Om in die golven te duiken,
dat was een groot genot en ik houd nog steeds van de
zee, maar nu woon ik er kilometers vandaan.

Ik las in een interview met iemand over de seizoenen en
waarom het zo bijzonder is om nabij een bos te wonen:
‘je ziet de seizoenen aan je voorbijgaan, de pracht en
eigenheid van elk jaargetijde. Zo ga je pas echt goed
zien, hoe moeder natuur haar eigen ritme heeft en hoe
fiin het is om daarmee te leven.” Deze uitspraak is me
altijd bijgebleven en het is waarl

Elke dag opnieuw verwonder ik mij erover hoe de natuur
volgens haar eigen wetten leeft en hoe mooi het is om
dat ritme te volgen. Tegenwoordig kun je alles in de
supermarkt krijgen en leven we
helemaal niet meer in samenhang
met de seizoenen, terwijl het juist
zo goed is voor ons om in de win-
ter meer knollen en bonen te eten,
terwijl we in de zomer juist genie-
ten van salades, bladgroeten en
fruit. De meeste mensen beseffen
niet meer waar de groenten die ze
kopen in de supermarkt vandaan
komen. In cellofaan verpakt, inge-
spoten om meer kleur te hebben,
geimporteerd uit Egypte of Spanje.
En de groenten en teelt van onze
eigen grond wordt geéxporteerd

naar andere landen. Hoe bizar en wat ben ik blij met onze
eigen oogst, direct uit de grond, verbonden met de aarde,
precies zoals het hoort!

De herfst is het seizoen van de
overgang. Van de wellustige zomer §
gaan we naar de ingetogen winter
en de herfst markeert deze over-
gang door nog even uitbundig te
paraderen in haar kostuum van
geel, rood, oranje, bruin. Wat een
schitterende kleurenpracht. Ik geniet van de frisheid in de
ochtenduren als de vochtige mist boven het land hangt en
de ragfijne spinnenwebben glinsteren door kleine pareld-
ruppels. Ik ruik de geur van rottend hout, mos en dan al die
paddenstoelen. Inderdaad, ze schieten uit de grond. De
ene dag zie je niks en de volgende dag staat het bos vol
vliegenzwammen. Van de boleten die we vinden maken
we heerlijke soep. Van de vlierbessen en sleedoorn wordt
likeur gemaakt.

En wat een oogst hebben we. Pom-
poenen, tomaten, wortelen, bieten,
pastinaak, aardappels, mais, uien, bo- -
nen... Potten vol ingemaakte groen-
ten. Onze voorraadkast staat vol. Laat
de winter maar komen.

Op de akkers is volop bedrijvigheid. Aardappelen, uien en
mais worden geoogst en straks de suikerbieten. Tractoren
rijden af en aan en de vrijgekomen grond wordt bezaaid
met groenbemesters. Dat ziet er vrolijk uit, al die kleuren
geel, oranje en wit.

De zon laat zich minder vaak zien, soms is het guur. Ja,
bereid je maar voor op de novemberstormen, want die ko-
men eraan. De houtkachel mag aan en ik verheug me al op
avonden met dikke sokken aan op de bank met een boek.

In september waren we op vakantie naar een warm eiland.
Wat heb ik veel in zee gezwommen en ik heb genoten van
de warme zon op mijn huid, maar wat ben ik blij om weer
terug te zijn in mijn herfstige tuin en kastanjes te rapen in
het bos om te roosteren boven het vuur.

Jetteke van der Meer

13



Fam. Schutrups

&Teﬂwgff
VERHUUR, HAPJES

SALADES, BBQ

06-53995417 / 06-1104 28 28
melkboerschutrups@hotmail.com

GrITTER

NUTOGANS SERVICE

w Autogas & Airco inbouw

Hoge brandstof-
kosten?

Vraagq vrijblijvend een offerte

s

VIidehaki it Klijndijk
zuurdesembrood el
andere lekkernijen

b

Bestellen kan eenvoudig via de website aan via info@gritterautogasservice.nl
of bel 0591-629471

Openingstijden Adresgegevens

vrijdag | 12:00 - 16:00
;hls-rd:‘]g 08:00 -12:00




Recept: Traybake met geroosterde herfstgroenten

De herfst biedt ons een overvioed aan knollen, wortelen,
pompoenen, dus het ligt voor de hand om een heerlijk
traybake met geroosterde herfstgroenten te maken. Een
traybake is eigenlijk een bakplaat in de oven waarop

je diverse groenten roostert. Je kunt hiervoor allerlei
soorten groenten en viees gebruiken. Deze traybake is
zonder vlees. Je kunt de hoeveelheden aanpassen naar
eigen inzicht.

Ingrediénten

¢ - 1 kleine pompoen

* - 500 gram pastinaak

- 2 rode uien

- 4 tenen knoflook

» - Bosje verse tijm

* - 4 eetlepels olijfolie

* - 1 pot zwarte olijven zonder pit
(230 gram)

* - 1 pot witte bonen (360 gram)

» - Bosje platte peterselie

bereidingswijze:

1. Verwarm de oven voor op 190 graden. Snijd de onge-
schilde pompoen in dunne parten van ca 1,5 cm en verwij-
der de draderige zaadlijsten. Schil de pastinaak in de lengte
van 4 parten. Snijd de uien in 8 parten.

2. Verdeel de groenten met de ongepelde tenen knoflook
en takjes tijm over een met bakpapier beklede bakplaat.
Besprenkel met 3 eetlepels olijfolie en bestrooi met peper
en zout naar smaak. Schep om en rooster de groenten in
ca 30 minuten gaar. Leg de laatste 10 minuten de uitgelekte
olijven en afgespoelde witte bonen ertussen.

3. Hak de peterselie fijn en strooi over de groente.

Heerlijk met aardappelpuree en een lekker stukje viees.

Kunststukje

Het tweede weekend van oktober was een weekend vol
kunst. Tijdens de Kunstroute van de KKBO mochten wij

90 bezoekers verwelkomen in ons atelier. De meesten
afkomstig uit de dorpen van deze gemeente, maar ook van
daarbuiten. Het weer was aangenaam, er waren hapjes

en drankjes en men bleef lang hangen. Dat had boeiende
gesprekken tot gevolg, en daaruit bleek, net als voorgaan-
de jaren, dat veel meer mensen dan je denkt met de een
of andere kunstvorm bezig zijn. Zelfs als ze dat niet op de
manier beschouwen,

Niet weinig mensen zijn ook aan het schilderen. Wat op-
valt, is dat ze het vaak afdoen als: ja, ik kom gewoon niet
verder. Kan alleen wat naschilderen van een plaatje, kan
echt niks zelf verzinnen. Nou, dat heb ik echt vaker ge-
hoord! Niet alleen van mensen die hier op bezoek komen,
maar ook van medeschilders uit de schilderschool waar

ik bij was. Er zijn nogal wat mensen die geplaagd worden
door belemmerende, negatieve gedachten. Over wie ze
zijn, en wat ze kunnen. En dat is niet alleen erg jammer,
maar ook behoorlijk overbodig. Daarom ga ik vanaf januari
korte series van schilderlessen in vrijheid en blijheid geven
waarin ik mijn kennis van schilderen kan doorgeven vanuit

mijn achtergrond van 20 jaar werk als psychotherapeut. Om

dat negatieve te doorbreken en met verrassend creatieve
technieken al die belemmeringen te doorbreken. Er waren
in dat weekend direct al gegadigden. Het wordt leuk!

Die belemmeringen kom ik ook tegen als mensen vertel-
len over wat ze doen aan creatieve dingen, anders dan

schilderen. Zo was er een dame die al jaren borduurt. ‘Maar
ja, dat is gewoon borduren, dus wat is dat nou'. Ik vroeg

om een voorbeeld — en zag foto's van werkelijk prachtige
kunstwerken. Mag zo in een lijst, kan zo meedoen op een
expositie. Weg met al die drempels en obstakels in jezelf!
Laten we onszelf de waardering geven die realistischer is
dan dat ingebakken negatieve gereutel. Je hoeft echt geen
Rembrandt te heten om blij te zijn met wat jij maakt! Een
met liefde gemaakt breisel, een verrukkelijk gerecht, of wat
het dan ook is waarin jij je creativiteit uit.

Tegelijkertijd met dat weekend, was er op die zondag ook
een inloopmiddag bij Pand 405. Daar waar geregeld fan-
tastische, intieme concerten worden gegeven, is ook altijd
ruimte voor kunst. Te zien tijdens de optredens en apart
op zo'n inloopmiddag. Dat is toch weer mooi, wat Helene
Neijmeijer en Peter de Graaff daar doen in het voormalige
bankgebouw hier in het dorp. Die middag was voor het
bijzondere werk van Magda Groen. Wat er toch allemaal
mogelijk is in Valthermond!

Mirella A. Satoor de Rootas
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Klassiek in t’ Veen

Muziek van Mozart en Brahms bij Klassiek in ‘t Veen

Zondagmiddag 23 november spelen Paul Komen, Arisa
Fujita, Ursula Skaug en Jan Ype Nota bij Klassiek in t
Veen. Op het programma staan composities van Mozart en
Brahms voor piano, viool, altviool en cello (pianokwartet).

Het genre pianokwartet stond nog in de kinderschoenen
toen Wolfgang Amadeus Mozart in 1785 zijn eerste van
twee kwartetten componeerde. Met dit kwartet in g- klein
zette hij gelijk een bijna onnavolgbaar hoogtepunt. Het
begint met een onheilspellend motief dat in allerlei vormen
voortdurend te horen is. Het langzame deel stelt gerust,

met lyrische warmte en bloemrijke passages. En de finale is
onverholen opgewekt.

Het tweede pianokwartet in A-groot van Johannes Brahms,
dat na de pauze wordt gespeeld, is met 50 minuten zijn
langste kamermuziekwerk. Het eerste deel zet de toon met
zijn dromerige, romantische sfeer. Het langzame tweede
deel is liefdevol en teder en het derde deel, een scherzo,
een subtiel intermezzo, dat alvast een voorproefje geeft van
de levendige finale.

Paul Komen maakte op
dertienjarige leeftijd zijn de-
buut als vitvoerend musicus
tijdens een radio-opname met
werk van Bach en Skrjabin.
Hij ging studeren aan het
Sweelinck Conservatorium te
Amsterdam bij Jan Wijn waar
hij cum laude afstudeerde.
Hij vervolgde zijn studie bij
Hans Leygraf in Hannover, bij
Gyodrgy Sandor in New York
en bij Gydrgy Sebdk in Bloo-

mington. In 1980 maakte hij zijn debuut als solist in de Grote
Zaal van het Concertgebouw te Amsterdam. In datzelfde jaar

trad hij ook op in Londen in de Wigmore Hall. In 1989 gaf hij
een aantal recitals in de Carnegie Hall in New York en in de
National Gallery in Washington. Bij Klassiek in 't Vieen is hij
vele jaren een graag geziene gast, met naast bekende wer-
ken ook regelmatig zelden gespeeld repertoire. Paul Komen
is hoofdvakdocent piano en docent kamermuziek aan het
Prins Claus Conservatorium in Groningen. Verder werd hij
na het overlijden van Rian de Waal artistiek leider van het
Aurora (voorheen Peter de Grote) Festival.

Arisa Fujita studeerde bij David Takano in Londen aan de
Guildhall School of Music and Drama. Tijdens haar studie
won ze diverse prijzen bij concoursen en festivals. Ze is ac-
tief als kamermusicus bij het Fujita Piano Trio, het Gémeaux

Quartett en soleerde wereldwijd
met diverse orkesten.

Ze was viooldocente aan de
Guildhall School of Music and
Drama in Londen. Momenteel
werkt ze als viooldocent aan
het Koninklijk Conservatori-
um in Den Haag.
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Ursula Skaug begon met altvioolles bij Julia Diner-
stein aan het Hellendaal Instituut in Rotterdam. Later
studeerde ze in het Master-programma aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Mikhail
Zemtsov. Ursula heeft masterclasses gevolgd bij
(onder andere) Jennifer Stumm, Francien Schat-
born, Asdis

Valdimarsdottir, Gavriel Lipkind, Alexander Zemtsov,
Genevieve Strosser, Isabelle van Keulen en Nobu-
ko Imai. Ursula is sinds dit jaar aanvoerder van de
altviolisten van het Noord Nederlands Orkest. Ze
speelt op een altviool die voor haar gebouwd is door
Daniél Royé in 2017. Ze vormt samen met haar zus
Sunniva het altvioolduo “the Viola Sisters”.

Jan Ype Nota studeerde bij Jifi Prchal in Leeu-
warden en vervolgde zijn studie aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag bij Jean Decroos, en
in Londen. Hij is werkzaam als dirigent en artistiek
leider van het Haydn Jeugd Strijkorkest, is plaats-
vervangend aanvoerder van het Noord Nederlands
Orkest en is hoofdvakdocent aan het Koninklijk Con-
servatorium in Den Haag en het Prins Claus Conser-
vatorium in Groningen. Jan Ype is ook de program-
meur van de concertserie Klassiek in 't Veen.

Zondag 23 november 2025

Wat: Pianokwartetten van Mozart en Brahms
Paul Komen, piano; Arisa Fujita, viool; Ursula
Skaug, altviool; Jan Ype Nota, cello

Programma Mozart — Pianokwartet nr. 1 in g-klein,
KV 478 (1785)

PAUZE

Brahms — Pianokwartet nr. 2 in A-groot, op. 26
(1861)

Waar: Concertboerderij d'Rentmeester, Zuiderdiep
279, Valthermond

Tijd: 15:00 uur (zaal open 14:30 uur)

Kosten: € 30,00 (vrienden €25,00), kinderen
€7,50 Ticketverkoop: www.klassiekintveen.nl
info@klassiekintveen.nl




Een avond vol muziek, verhalen en kerstgevoel in
Valthermond

Op woensdag 10 december organiseren drie kerken uit de Locatie: d'Rentmeester, Valthermond
regio in de sfeervolle concertboerderij d'Rentmeester een Aanvang: 19.42 uur

bilzonder kerstconcert. Een avond vol muziek, persoonlijke Toegang: €3,- reserveringskosten
verhalen en de echte boodschap van kerst: hoop, liefde en

licht in donkere dagen.

Twee internationaal gewaardeerde artiesten staan op

i it ; Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeen-
IE:?; g:dlum als het humoristische duo Saint Paul & Santa te Borger-Odoom, die dit initiatief van harte ondersteunt.
Paul Colman is een Australische singer-songwriter en Samen maken we van deze avond een lichtpunt voor de
voormalig lid van de bekende Amerikaanse band News- hele regio. Kom je 00k?
boys. Zijn muziek is een mix van pop, rock met een bood-
Schap dle rﬂak!. Singer-songwriters
Claas P. Jambor komt uit Duitsland en is naast sin- Claas P.Jambor & Paul Colman

ger-songwriter ook worshipleider in Kansas City. Hij weet
met zijn stem en teksten mensen te raken — eerlijk, hoop-
vol en vol gevoel.

Samen zorgen ze voor een avond die je niet snel vergeet.

Een avond voor iedereen. Of je nu komt voor de muziek, de
sfeer of de boodschap: je bent van harte welkom. Laat je
verrassen door muziek die verder gaat dan alleen kilanken
— muziek die iets in beweging zet.

© ” Muziflitz ”

Taterdag 1 novembe

Alvast voor uw agenda:

Zaterdagavond 20 december:

Kerstconcert. Helene Neijmeijer & Klaas Spekken, met muzi-
kale medewerking van Gitarist Joost van der Beek
Ticketverkoop reeds gestart:
https://heleneneijmeijer.nl/bestel-kaarten/

Pand 405 Music, Expo & Art
Zuiderdiep 405

7876 AW Valthermond

Tel. +31 (0)599 - 20 20 34
www.Pand405.nl

Meet us on YT, Bitchute & Fb

De kalender ‘Oud Valthermond 2026’ is uit!

De kalender is verkrijgbaar tot 1 december in het Vervenershuis, alleen op de za-
terdagmiddag van 13.00 tot 17.00. De vaste afnemers worden zo snel mogelijk be-
zocht. De kalender kost €8.00.

Mooi om zelf te hebben, maar ook om als cadeau te geven b.v. met Sinterklaas of
Kerst.
Voor inlichtingen: Jan Ottens 0599-661736 of www.vervenershuis.nl

‘Kalender 2026
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organiseert de Gildevereniging een...
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op de Begraafplaats West aan de Vrijheidslaan 66
ledereen is van harte welkom tussen 18.00 en 19.30 uur
om een lichtje te plaatsen op het graf van zijn of haar dierbare.
Er is ook de mogelijkheid om een lichtje op een stiltetafel te zetten
of een kaartje in een gedenkboom te hangen.

De begraafplaats is sfeervol verlicht met (waxine)lichtjes en vuurkorven.
De koffie, thee en warme chocolademelk staan klaar in de aula.

: Gildevereniging.nl




Lichtjesavond Begraafplaats West Valthermond

Net als in 2024 organiseren we een lichtjesavond.

Op zondag 21 december van 18.00 uur tot 19.30 uur Be-
graafplaats West, Vrijheidslaan 66 te Valthermond.

Even als het jaar 2024 verlichten we de begraafplaats met
waxinelichtjes en stormlantaarns en krijgt u een stormlan-
taarn in bruikleen om over de begraafplaats te lopen. Op de
lichtjestafel in het stiltehuisje op de begraafplaats kunnen
lichties worden geplaatst voor een dierbare die elders
begraven of gecremeerd is. Aan een gedenkboom kunnen
kaartjes, met een persoonlijke boodschap worden opgehan-

gen.

Wij zorgen weer voor koffie, thee en warme chocolademelk.
We hopen net als 2024 op een grote opkomst.

Om de kosten wat te drukken verkopen wij bloemstukjes en
grafkaarsen voor op het graf. We hopen ook op uw komst
om onze naasten gezamenlijk te herdenken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur
Gildevereniging

Wereldlichtjesdag in Valthermond:

Elk jaar, op de tweede zondag van december, vindt wereld-
wijd een bijzondere gebeurtenis plaats: Wereldlichtjesdag.
Dit jaar wordt deze dag gevierd op zondag 14 december en
in Valthermond wordt iedereen uitgenodigd om samen te
komen in het Cultureel Centrum n11.

Hier kunnen we, samen met ouders, familie, vrienden en
bekenden, een lichtje aansteken ter nagedachtenis aan alle
kinderen die ons te vroeg zijn ontvallen.

Een Moment van Verbondenheid.

Om 19.00 uur, lokale tijd, worden er wereldwijd lichtjes aan-
gestoken. Dit creéert een prachtige golf van licht die over de
aarde trekt, een symbolisch gebaar van liefde en herinne-
ring. In Valthermond opent het Cultureel Centrum n11 zijn
deuren om 18.30 uur, zodat iedereen de tijd heeft om elkaar
te ontmoeten en zich voor te bereiden op de ceremonie.

Voor ledereen en Elke Leeftijd.

Wereldlichtjesdag is een inclusieve viering. ledereen die
een kind wil herdenken is van harte welkom, ongeacht de
leeftijd of de omstandigheden van het verlies. Of het nu
gaat om een recent overleden kind, een volwassen zoon of
dochter, of zelfs een doodgeboren baby die destijds niet de
aandacht kreeg die hij of zij verdiende, dit is een moment
van samenhorigheid en steun.

Het is belangrijk te benadrukken dat ook kinderen van harte
zijn uitgenodigd. Dit is een kans voor hen om te leren over
verlies en herinnering, en om samen met hun ouders de
liefde voor een verloren broer of zus te delen. Laten we sa-
men een veilige en warme omgeving creéren waar iedereen
zich welkom voelt.

Programma van de Avond

Om 18.45 uur begint het programma, waarbij er ruimte is
om de namen van de overleden kinderen te noemen. Dit is
een emotioneel en waardevol moment waarop we samen

Een Golf van Licht

stilstaan bij de herinneringen aan deze kinderen. Ook is er
gelegenheid om verzoeknummers aan te vragen, waardoor
de muziek een persoonlijke touch krijgt.

+ Datum: Zondag 14 december

- Tijd: Deuren open om 18.30 uur, programma start om
18.45 uur

- Locatie: Cultureel Centrum n11, Zuiderdiep 505,

Valthermond

Na de Viering.

Na de ceremonie is er gelegenheid om met elkaar na te
praten onder het genot van warme chocolademelk, koffie,
thee of ranja. Dit biedt een kans om herinneringen te delen,
te luisteren naar elkaars verhalen en elkaar te ondersteu-
nen in deze emotionele tijd.

Opgave en Verzoeknummers.

Wil je deelnemen aan deze bijzondere avond? Meld je dan
aan via wid@renegeeft.nl. Vermeld bij je opgave de naam
van het overleden kind en geef aan of je een verzoeknum-
mer hebt. Jouw bijdrage maakt deze avond extra bijzonder.

Kom Samen, Herinner en Steun Elkaar.

Het is een unieke gelegenheid om samen te komen, lichtjes
aan te steken en te herinneren. Laten we samen een golf
van licht creéren in Valthermond, een licht dat de duisternis
van verdriet kan verzachten. Jouw aanwezigheid maakt het
verschil en helpt ons om samen te rouwen, te herinneren en
te vieren wat deze kinderen voor ons hebben betekend.

We hopen je daar te zien op 14 december, laten we samen

de liefde en herinnering levend houden!

Cultureel Centrum n11
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inloop vanaf 18.30 uur | begin programma 18.45 uur | eind programma 20.00 uur
opgave (niet verplicht) via QR-code of via www.renegeeft.nl/wereldlichtjesdag-Valthermond

Cultureel Centrum no. 11 - Zuiderdiep 505 Valthermond



Water en land

Ongeveer 80 tot 90 jaar geleden zag Valthermond er heel
anders uit als nu. Het veen had inmiddels plaats gemaakt
voor landbouw. De mechanisatie kwam langzaam op gang,
maar groten deels gebeurde alles nog met de schop of met
het paard. En het vervoer van producten zoals aardappe-
len, bieten, kunstmest, hooi of stro, stenen en hout voor

de bouw van woningen en boerderijen, gebeurde allemaal
over het water. De wegen waren vaak smal en rond al-

leen geschikt voor paard en wagen en af en toe een auto.
Op de fiets was het ook uitkijken geblazen want met die
ronde wegen, en zeker als het geregend had, waren deze
klinker wegen spekglad. Een alternatief was natuurlijk het
Scheepsjagerpad achter de bomen langs. Met de melkfiets
met twee melkbussen eraan was dit zeker een optie, alleen
moest je uitkijken dat je natuurlijk niet met de fiets het
kanaal in reed. Zo'n fiets met melk was een heel gewicht
en liet zich niet makkelijk sturen. Het water in die tijd was
voor overleven en kunnen leven een eerste levensbehoefte.
Dat kun je nu niet meer voorstellen in deze tijd. Alles ging
over het water in die tijd. Het klinkt raar maar met de praam
of boot was een betere verbinding naar Amsterdam dan
over de weg, en ondanks de vele sluizen die in de kanalen
zaten ging het waarschijnlijk ook nog sneller. Zelfs met een
begrafenis ging men over het water naar het kerkhof. Denk
daarbij maar aan het woord uitvaart die gebruiken we tot op
de dag van vandaag nog. Maar we gaan nu vaak met de
auto naar het crematorium of de begraafplaats. In de begin
jaren van Valthermond moest je nog naar Stadskanaal of
Musselkanaal om begraven te worden. In die tijd was je
een dag onderweg. Ja, het water konden ze niet zonder, je
dronk er ook nog van, zo uit het kanaal of via een put naast
het huis. Gelukkig was er nog geen riocl het tonnetje van
de wc, wat dus niet meer inhield dan een plank met een gat
erin, met een deksel, dat wel. Dit ging toen nog over de tuin
kreeg je hele dikke preien, wortels en boerenkool van, werd
er altijd gezegd. Dus het water was vrij zuiver zolang er
maar geen kadaver in dreef, want dan was het uitkijken, de
put was veiliger. Je spitte een diep gat, en met turf of met
stenen als je die had in die tijd, daarmee werden de wanden
verstevigd zodat de wanden niet instortten.

In Valthermond hoefde je niet zo diep ongeveer drie tot vier
meter was genoeg. het water was natuurlijk bruin van al
dat turf. Het voordeel was wel dat het water gezuiverd werd
door het veen. Wat nog achtergebleven was de bekende
bolsterlaag van het veen kwam weer in het zand terecht na
de vervening. Mijn grootvader vertelde mij vroeger, als de
put klaar was gooiden ze er een groene

kikker in, als de kikker dood ging was het water niet te drin-
ken. Een kikker is zeer gevoelig voor besmet water. Hetzelf-
de idee als een kanariepietje in de mijnen

vroeger om te waarschuwen voor gas in de mijnen. Wan-
neer die dood in zijn hokkie lag moest je heel snel weg
wezen . Het idee om een kikker in je drinkwater te hebben
zullen in deze tijd veel mensen van gruwelen maar toen
was het levensbehoud. Je voorkwam hier mee dat ziek
werd, tbc en andere ziekten ging je in die tijd gewoon dood
aan. Ook was het leven veel armoediger en rustiger als nu,
maar wel veel groener. In deze tijd is dat bijna een tover-
woord en heeft iedereen zijn mond hier vol van. In die tijd
hadden de schepen nog lang niet allemaal motoren.

De vrouw werd voor de boot gespannen. De praam werd
mee op gang geholpen en de vrouw van de schipper liep
over het Jagerspad van Valthermond naar de aardappelfa-
briek in Ter Apelkanaal. Als dat nu tegen je vrouw zegt; "ga
jij even duwen dan ga ik wel sturen”, dan denk ik dat er een
kleine aardverschuiving komt. De vrouw laat zich nu niet
meer zo snel voor de wagen spannen. (Misschien komt die
gezegde daar ook wel vandaan voor de wagen spannen).
Als je wind mee had kon je het zeil natuurlijk ook gebruiken
alleen is het in de kanalen moeilijk laveren natuurlijk. Er wa-
ren ook schippers die het wat beter hadden die een paard
voor de praam zette. Vaak was dit een Belg, een goed
trekpaard voor die tijd. Zo zijn ongeveer een eeuw lang de
spullen en producten vervoerd over het water.

Het ging rustig en stil de lucht was nog schoon, de natuur
en de dieren waren nog volop aanwezig. Eigenlijk de natuur
wat we nu willen, maar ja net als Wim Sonneveld zingt in
het liedje "Het dorp™. Nu zijn we op de goede weg, maar
hebben we toch denk ik door de jaren heen de verkeerde
afslag genomen. De schippers werden vrachtwagenchauf-
feurs. Onder de pramen en boten werden wielen geplaatst
en een motor, en nu brullen deze nu over de wegen in
Valthermond met veel lawaai. De wegen werden verbreed,
we gingen van klinkers naar asfalt, en de wegen moesten
breder, dus waar nodig de kanalen maar dicht. Als ik nu
door Valthermond rij is het een drukte van belang. ledereen
heeft een auto, maar die heb je ook wel nodig. De vele
winkeltjes van Valthermond zijn verdwenen. Alle producten
gaan nu over de weg met veel gebrul, lawaai en stinkende
motoren. Al zijn ze hier wel mee bezig om deze elektrische
te maken. Het groene en stille Valthermond van vroeger,
het is er niet meer. Buiten de trekkers en auto’s, hebben we
blad blazers en grasmachines en ga zo maar door. Een stil
moment zelfs in Valthermond is er bijna niet meer. De tijd
van vroeger was misschien niet beter als nu, maar wel een
stuks rustiger en veiliger. Want ja, onder een boot terecht
komen is niet zo vanzelfsprekend als onder een auto of
trekker terecht te komen. Het is nu ook in Valthermond

zo druk op de weg, als ik met de ogen knipper, is de kans
groot dat je ergens tegen aan zit. En dit geld ook voor de
Dreef en de Valtherdijk vraag dit maar aan Jan (achternaam
bekend bij onder getekende). Op

deze wegen is Zandvoort er niks bij. En ik moet zelf ook wel
bekennen dat ik ook niet roomser dan de paus ben.

Groetjes van een Old Mondker
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Rehoboth kijkt terug op Oktober en rent vol energie

November in

Op basisschool Rehoboth sluiten we een levendige maand
oktober af. Er gebeurde van alles binnen en buiten de
schooll

Een absoluut hoogtepunt was de sponsorioop. Ondanks een
paar regenbuien lieten onze leerlingen zich niet tegenhou-
den. Er werd fanatiek gelopen en de sfeer was fantastisch!
Veel ouders, familieleden en buurtbewoners kwamen de
kinderen aanmoedigen, wat zorgde voor een groot saam-
horigheidsgevoel op het schoolplein. Ook enkele juffen en
sportieve ouders deden mee met een rondje (of meer!). Een
prachtig voorbeeld van samen zijn. De opbrengst wordt bin-
nenkort bekendgemaakt en komt volledig ten goede aan de
schoolreisjes en kampen.

Qok binnen de school werden mooie stappen gezet. We
mochten in oktober drie nieuwe leerlingen verwelkomen: één
in groep 4 en twee nieuwe kleuters. De kleuters spreken nog
geen Nederlands en leren de taal spelenderwijs. Het is bij-
zonder knap om te zien hoe snel zij nieuwe woorden oppik-
ken en hoe warm zij zijn ontvangen door hun klasgenootjes.
Samen leren en samen groeien. Daar doen we het voor!

Ook plezier bij onze Peutergroep en BSO
Niet alleen in de school, maar ook bij onze peuteropvang en
BSO was het een maand vol belevenissen.

De peuters werkten aan het thema ‘O, wat een weer!’,
perfect passend bij dit herfstseizoen van wind, regen en
vallende bladeren. Als uitstapje gingen zij op bezoek bij kin-
derboerderij Villa Vita, waar ze genoten van de dieren en het
buiten zijn. Het was een leerzaam en gezellig uitje!

Tijdens de herfstvakantie zorgde de BSO voor extra leuke
activiteiten. Op dinsdag kwam een echte muziekleraar langs

voor een djembé-workshop waarbij de kinderen een swin-
gend ritme neerzetten. Donderdag stond in het teken van
streetdance, onder begeleiding van een professionele dan-
ser. De vakantiedagen waren zo gevuld met muziek, bewe-
ging en veel plezier!

Na deze aclieve maand zijn we weer vol energie gestart.
In november gaan we verder met leren, ontdekken en sa-
menwerken. En heel stiekem kijken we al vooruit naar wat
december gaat brengen...

Samen maken we er een mooie tijd van op Rehoboth!

Hartelijke groet,
Team Rehoboth

Wilt u meer weten over CKC Rehoboth (onderwijs en op-
vang) of een kennismakingsgesprek plannen? Neem gerust
contact op met onze directeur Bas Dokier via rehoboth@
ckedrenthe.nl of telefoonnummer 0599-662367.

We zien uit naar uw komst!

9
-
CHRISTELIJK KINDCENTRUM ‘ "

REHOBOTH®

Samen houden we het verkeer rondom school veilig

Beste ouders en verzorgers,

ledere dag doen we ons best om de kinderen veilig naar
school te laten komen. Daar hebben we jullie hulp bij nodig,
want alleen samen houden we het veilig!

1. Rijrichting rondom school

Willen jullie rekening houden met de rijrichting uit de afbeel-
ding? Zo blijft het overzichtelijk en veilig voor iedereen. Het
zou fijn zijn als dit ook wordt doorgegeven aan opa's, oma's
of anderen die jullie kind(eren) ophalen.
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2. Zichtbaarheid in het verkeer

Het wordt weer eerder donker en natter op de weg. Willen
jullie helpen door even te controleren of de fietsverlichting
werkt en de kinderen goed zichtbaar zijn? Een klein lampje
maakt een groot verschil!

3. Verkeersbrigadiers gezocht

We zoeken alvast voor volgend schooljaar ouders (of opa’s
en oma’s) die af en toe willen helpen als verkeersbrigadier.
Met wat extra handen kunnen we dit blijven organiseren. Het
gaat om korte momenten:

* Ochtend: 08.10 — 08.30 uur
* Middag: 14.45 — 15.00 uur

We plannen altijd in overleg. Elke hulp is welkom en hoe
meer mensen meehelpen, hoe minder vaak je wordt inge-
roosterd. Dat is voor iedereen prettig. Samen lukt het!

Heb je interesse of wil je meer weten? Laat het ons gerust
weten, we denken graag met je mee. Je kunt je aanmelden
onder dit bericht, via Social Schools, per e-mail of natuurlijk
gewoon even persoonlijk aanspreken.

Met vriendelijke groet,
Het team en de verkeersouders



OBS De Aanloop - Samen leren, groeien en vieren!

De herfstvakantie ligt alweer achter ons. De bladeren vallen
van de bomen, de regenlaarzen kunnen aan en de kinderen
spelen vrolijk in de plassen. Het eerste deel van het school-
jaar zit er alweer op, en wat hebben we samen een fijne
start gehad!

We zitten nu weer in een tijd van feest vieren. Als eerste
Sint-Maarten: de lampionnen zijn gemaakt en op 10 novem-
ber tentoongesteld aan alle ouders. Ook lopen de kleuters
ieder jaar met hun lampionnetje bij Zorgcentrum De Prins-
hoeve, een mooie ontmoeting tussen jong en oud.

Vanaf begin dit schooljaar zijn wij met diverse vernieuwin-
gen gestart. Zo heeft onze school in de zomervakantie een
opfris- en schilderbeurt gekregen en hebben wij nieuwe col-
lega’s mogen verwelkomen.

Mijn naam is Sandra ten Cate en sinds dit schooljaar ben

ik de nieuwe directeur van OBS De Aanloop. Ik heb een
warme ontvangst gekregen in Valthermond en voel me
inmiddeis helemaal thuis op deze fijne dorpsschool, waar
veiligheid, rust en verbinding centraal staan. Het is mooi om
te zien hoe iedereen, leerlingen, ouders en team, samen
zorgen voor een prettige sfeer.

Naast Sandra zijn ook Kheisja Jansen en Barbara van den
Brakel nieuw bij ons op school. Kheisja werkt als KC'er
(kwaliteitscodrdinator) en brugfunctionaris en vormt een be-
langrijke schakel tussen school, ouders en externe partners.
Barbara is dit schooljaar gestart als leerkracht bij groep 1-2
en draagt met haar enthousiasme en ervaring bij aan een
fiine start voor onze jongste leerlingen.

In groep 4 t/m 8 werken we sinds dit schooljaar met de nieu-
we taalmethode 'Staal 2', waarbij kinderen via thema's

taalvaardigheden opbouwen en toewerken naar een eind-
product,

Daarnaast is er volop gelezen! In groep 3 t/m B streden de
leerlingen om voorleeskampioen te worden en tijdens het
groepsdoorbrekend voorlezen lazen de bovenbouwleerlin-
gen voor aan de jongere kinderen, een waardevol moment
van samen leren en genieten.

Wat onze school extra bijzonder maakt, is de samenwerking
met Kinderwereld. Zij verzorgen in ons gebouw de opvang
voor kinderen van 0 tot 12 jaar, Zij werken met een vast
team van pedagogisch professionals, zodat de kinderen
vertrouwde gezichten zien, iets wat erg belangrijk is. Samen
zorgen we voor een doorgaande lijn van opvang naar on-
derwijs en organiseren we gezamenlijke activiteiten, zoals
de lampionnenshow. Zo groeien kinderen in een warme,
vertrouwde omgeving waar leren, spelen en vieren hand in
hand gaan.

We kijken met enthousiasme vooruit naar de rest van het
schooljaar. Volgt u ons al op Facebook? Daar delen we re-
gelmatig wat er op school gebeurt!

OBS de Aanloop biedt openbaar onderwijs aan leerfingen
uit Valthermond en omstreken. Vioor een kennismakingsge-
sprek of rondleiding kunt u contact opnemen met Sandra ten
Cate (directeur) via obs-deaanloop@opoborger-odoorn.nl of

bellen met 0599-661738.
r L]
ﬂ-)
|

De Aanloop

Openbare Basisschool

Uitslag kleurplaat

In het september nummer van de kiek stond een mooie
kleurplaat van het Vervenershuis. Er hebben 5 kinderen een
mooie kleurplaat ingeleverd, bedankt daarvoor!

De redactie van de Kiek op de Mo(a)nd, heeft uit de 5
inzenders, Julie getrokken als winnaar.

Julie was bij opa en oma Cris en Mandy Vios aan het
Zuiderdiep op bezoek en heeft daar de kleurplaat inge-
kleurd. Op donderdagmiddag 23 oktober was Julie weer op
bezoek en kreeg zij een cadeaubon, en natuurlijk moest er
een foto gemaakt worden.

De andere inzenders kregen een kleine attentie voor hun
deelname.
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SECURITY

*EVENEMENTENBEVEILIGING
*HONDENBRIGADE
*OBJECTBEVEILIGING
*ARTIESTENBEGELEIDING
*BOUWPLAATSBEVEILIGING
*HORECABEVEILIGING
«ZORGBEVEILIGING

info@secro.nl

Beveiligen is niet zomaar iets wat je 'erbij' kunt doen.

Dit is een serieus vak, waarin je iedere dag weer voor nieuwe uitdagingen
komt te staan. Wij werken met alarmsystemen en camerabewaking,
zodat uw terrein, huis of bedrijf optimaal kan worden beveiligd. 3B
Beveiligingstechniek is een VEB erkend technisch beveiligingsbedrijf en
beveiligt met passie voor het vak.

3B Beveiligingstechniek: Zuiderdiep 280, 7876 AP Valthermond
T: 0591-745958 E: info@3b-beveiligingstechniek.nl

BEVEILIGINGSTECHNIEK
3B-BEVEILIGINGSTECHNIEK.NL /J




Valthermond viert 175 jaar

Valthermond viert 175 jaar — en dat laten we niet on-
gemerkt voorbijgaan!

Het duurt nog even maat zet het alvast met dikke letters in
de agenda: in 2028 bestaat ons prachtige dorp Valthermond
175 jaar! En wie dacht dat we dat stilletjes voorbij laten
gaan, kent de Valthermondijes niet!

Er is inmiddels een heuse Stichting 175 jaar Valther-
mond opgericht — tien fanatieke dorpsgenoten die al menig
avond vergaderend hebben doorgebracht (met koffie, koek
en een hoop plannen). Er wordt druk gewerkt aan de feest-
week van 8 t/m 16 juli 2028, en geloof ons: het wordt
groots.

De locatie? Daar wordt nog over gesteggeld. Het program-
ma? Dat houden we nog even spannend. Maar reken erop
dat er voor ieder wat wils is — vele evenementen, van mu-
ziek tot een beetje gekkigheid.

Handen uit de mouwen!

Een feest van deze omvang regel je niet met én viag en
een partytent — daar hebben we jou voor nodig! Of je nu

handig bent met klussen, goed bent met mensen, of gewoon

graag meehelpt: iedereen is welkom!

Aanmelden kan eenvoudig via onze website: https://valther-
mond.nu/175 of middels de QR-code onderaan dit bericht.

En voor wie eerst even wil horen wat het allemaal inhoudt
(of gewoon nieuwsgierig is naar wat er achter de schermen
speelt): op 5 februari 2026 houden we een vrijwilligers-
bijeenkomst. ledereen is van harte welkom — met of zon-
der idee, wil je ook iets doen aan dit jubileumjaar dan zien
we je graag.

Het programma en de tijdlijn houden we nog even geheim,
maar geloof ons: er wordt aan alles gedacht!

Poets alvast voorzichtig de vlaggenstok op en houd de da-
tum vrij —want 175 jaar Valthermond, dat vieren we met
z'n allen!

Via de Kiek op de Moand en op onze Facebook pagina zul-
len we regelmatig een update doen en t.z.t. steeds meer van
onze plannen met jullie delen.

Website: https://valthermond.nu/175
Facebook pagina: 175 Jaar Valthermond 2028

Bestuur 175 jaar Valthermond
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“Heer in het verkeer”

Al meer dan 30 jaar in
het bezit van het rijpe-
wijs. Vond het indertijd
geen noodzaak. En na
veel pijn, moeite, veel
centjes en een af en toe
wanhopige Evert [dema
was ik de gelukkige be-
zitter van het rijpewijs.
Vond het wel een zenu-
wenbedoeling. Allereerst
het verkeer opzich en
dan de examenstress er

nog bij. Weet het niet zeker maar volgens mij heeft Evert wat invioed
uitgeoefend op de examinator om er een klein zesje van te kunnen
maken. En toen mocht ik het verkeer in. En over het algemeen valt de
schade wel mee. Tot nu toe een hekje geraakt tijdens een ijzelstorm.
En met een auto van de, toen nog, PTT de sloot in. Maar ze hadden
het voertuig ook al 2 weken. Dus...

Even de psychische schade aangericht bij de medeweggebruikers bui-
ten beschouwing gelaten red ik het wel in het verkeer. Als we maar op
de bekende paden blijven. Het invoegen gaat wel eens wat eigenaar-
dig maar een hand opsteken ter verantwoording maakt boze gezichten
weer wat vriendelijker.

Parkeren is eigenlijk wel een pijnpuntje bij mij. Parkeer zelf altijd netjes
in de vakken. Sinds ik daarom werd uitgelachen door Michel Doedens
let ik daar extra op. Vioorbeeld. Als ik zie hoe er geparkeerd wordt

bij een thuiswedstrijd van onze trots de voetbalvereniging voel ik me
een gediplomeerd parkeerder, die recht van spreken heeft. Schots en
scheef worden de automobielen weggezet. Maar de prablemen op de
weg worden geruisloos opgelost. Als we in de wereld de problemen net
zo zouden oplossen als in het verkeer.... Veel begrip voor de situaties
waarin je kan komen. En dan nu de klachten.

Allereerst kom ik de kapper ook weleens in het verkeer tegen. Op de
fiets, lopend of als automobilist. Elke keer gaat het raampje naar be-
neden en komt een dikke middelvinger mijn richting. Of het persoonlijk
is of het aan mijn verkeersdeelname ligt is niet helemaal duidelijk.
Duidelijk is wel dat er iets aan de hand is. Dan de neefjes en nichtjes.
Ook weinig complimenten. Probeer me aan de maximumsnelheid te
houden. Maar het laagviiegen van de neefies en nichtjes scoort zeker
minder veilig op de standaard van Veilig Verkeer Nederland. En maar
klagen dat ik met netjes 50 op het Zuiderdiep ook mijn bestemming
bereik. Af en toe Ingehaald door de grote neef op zijn tractor. Of zij

nu zo blij zijn met mijn rijbewijs is een vraag. Nog een klacht van een
collega, die ook op onchristelijke tijd van half 5 richting Assen gaat. En
weleens het geluk heeft achter mij aan te sluiten. Die beweert dat ik als
een skiér slalom richting het werk. En niet alleen de hele weg gebruik
maar ook slalom op de snelheidsmeter. Dan weer 100 en even later
weer 85. De uitleg dat de muziek daar ook een ral in speelt wordt vol

ongeloof aangehoord.

Cliff
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R.T.0. . Autoservice

APK ONDERHOUD
BANDEN REPARATIE
UITLIJNEN IN/VERKOOP

AIRCO FINANCIERING

Kijk voor meer informatie
op onze website
www.rtoautoservice.nl

Zuiderdiep 408 . 0599 72 70 12
7876 AW Valthermond info@rtoautoservice.nl .06 21 54 43 97




Alex Brouwer

(Sier)bestrating
Talthermond

06-52066233

X (Sier)bestrating

X Machinale bestrating

X Riolering

X [n-en verkoop
bestratingsmaterialen




