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Van de voorzitter 
Het eerste halfjaar van 2022 is alweer voorbij. 
En het was bepaald geen periode die rustig voortkabbelend verliep, maar een waarin Europa op drift 
raakte door een ingrijpende oorlogssituatie met verstrekkende gevolgen, ook voor vredig, welvarend 
Nederland. Enorme prijsverhogingen, vooral voor gas, elektra en benzine, maar ook voor heel veel 
andere dagelijkse boodschappen. Hoge inflatie en afnemende koopkracht, en natuurlijk een grote 
vluchtelingenstroom die waardig moest worden opgevangen. En het einde van dit alles is nog lang niet 
in zicht. 
Voor velen, zeker voor mensen die ooit daadwerkelijk in een oorlogssituatie hebben verkeerd, roept 
dit gevoelens van angst en onzekerheid op: komt het uiteindelijk toch weer goed of gaan we een 
blijvend dreigende tijd tegemoet waarin ook hier zomaar de ergste dingen kunnen gebeuren, of is zelfs 
het einde der tijden in aantocht? 
In ieder geval zijn er ontwikkelingen gaande waarop we als Nederlandse burgers geen of nauwelijks 
invloed kunnen uitoefenen, hooguit financieel of anderszins helpen de vluchtelingen zich hier snel 
thuis te laten voelen opdat ze in een welgezinde omgeving kunnen werken aan een nieuwe toekomst. 
Maar toch mogen deze sombere gebeurtenissen van de afgelopen maanden niet leiden tot 
doemdenken, apathie of onverschilligheid. Onze Bijbelse opdracht is immers om ons in hoop en 
vertrouwen te blijven inzetten voor een betere wereld, ieder naar vermogen. 
Dat vraagt om een realistische, waakzame maar ook positieve levenshouding. En ook om een leven 
waarin naast zorg en verdriet ook plaats is voor genieten, voor vreugde, voor optimisme. 
Laten we dan ook deze zomer, waarin de natuur weer uitbundig haar 
schoonheid laat zien, gebruiken om tot rust te komen en nieuwe 
energie op te doen teneinde daarna vol goede moed de draad weer 
op te pakken, en ook in deze ongewisse tijden individueel en 
gezamenlijk onze rol in de samenleving te vervullen. 
Een mooie, gezegende zomer toegewenst! 
Met een hartelijke groet, 
Paul Hoogendoorn 
 
Terugblik contactmiddag16 juni. 
Mw. Kruiskamp heeft vandaag de leiding over deze extra bijeenkomst. Na het welkom laat ze ons 
psalm 105: 1, 2 zingen, waarna ze voorgaat in gebed. Ze leest daarna de “Bruiloft te Kana” en houdt 
hierover een overdenking. 
Hierna krijgt mw. de Jong uit Heemskerk het woord. Zij vertelt over hun autoreis naar IJsland, een 
bijzonder gebied. 
Ze zijn eerst naar het topje van Jutland gereden en vandaar overgestoken naar de Farøyar-eilanden en 
vandaar naar de oostkant van IJsland. Hier begon hun tocht. 
Het eiland heeft ca. 350.000 inwoners en de maximumtemperatuur in de zomer is ca. 18°C. Het heeft 
een “snelweg” met totaal twee rijbanen, die helemaal rond loopt op het eiland. De maximale snelheid 
is 90 km/uur. Je kunt ook niet harder rijden, de wegen zijn te smal. Er zijn nagenoeg géén bomen, wel 
lage begroeiing. Als er hier al dieren zijn, zijn deze geïmporteerd. Wel zijn er veel vogels. Het 
grappigste om te zien zijn de papegaaiduikers met hun vrolijke kopjes en relatief kleine vleugeltjes. 
De eerste bewoners zijn hier rond 870 n.C. gekomen.  
De Noor Harald was de eerste, daarna zijn de Vikingen gekomen, die doorreisden naar Canada. 
 



 
 
 
IJsland is Noors en Deens geweest, maar vanaf 1900 is het een zelfstandige republiek.   
Mw. de Jong laat ons veel foto’s van het land zien, zoals de vele watervallen, gletsjers, vulkanen en 
vulkanische/geothermische activiteiten (zwemmen in warm water bij o.a. de Blue Lagoon), 
landschappen, een geiser en het IJsmeer, waar je kunt varen tussen de grote ijsbergen door, die van de 
gletsjers zijn afgebroken en de prachtigste vormen hebben aangenomen. 
Na afloop van het verhaal bedankt mw. Kruiskamp haar hartelijk en overhandigt haar een bon. 
Ze leest hierna het gedicht “Vertrouwen” en wenst ons een goede vakantietijd. MdG 
 
Van de penningmeester 
De collecte heeft vanmiddag (16 juni) € 86,40 opgebracht. Waarvoor dank!!  
 
De busreis op 21 september kan doorgaan. De bus is vol.  
Mocht u zich toch nog willen opgeven…….er is een reservelijst. Er 
kunnen altijd mensen afzeggen. 
Belangrijk bericht voor de busreis op 21 september a.s. 
Opstapplaats Franciscuskerk (voorheen Bethelkerk) aan het 
Berfloplein. Tijd vertrek: 11.00 uur. Terug om 20.00 uur. 
Betalen: per bank aan de Penningmeester van de Protestants 
Christelijke Ouderen Bond te Hengelo. 
Bedrag : € 55,00 p.p. op banknr.  NL98 RABO 0355 4284 07. 
Contant  betalen op 21 september, alleen als per bank  betalen echt niet mogelijk is en dan: gepast 
geld, dus € 55,00 p.p. 
Inl. Christa Koolenbrander, PCOB, tel.2916750 of e-mail : jbk.eci@ziggo.nl 
 
Programma na de zomervakantie 
Op 15 september is er, als er geen maatregelen zijn m.b.t. Corona, weer een contactmiddag. De 
middag wordt ingevuld door een vertegenwoordiger van “Wilde Ganzen”. In de Nieuwsbrief van 
september krijgt u hierover meer informatie. 
Op 20 oktober zal dhr. v.d. Geest een film over noordoost Twente vertonen. 
Meer daarover later. 
 
Dagelijks bestuur 
Voorz. Dhr  P.J. Hoogendoorn  2777121/06-20566465 
 pj.hoogendoorn@planet.nl                                                                                                                                                                                                                
Secr. Dhr  J.M. Silvis    2775963  hengelo@pcob50plus.nl  
             Mw  E.C.I. Koolenbrander  2916750  jbk.eci@ziggo.nl  
Penn. Mw  J.H.G. Schraders     2772758        fschraders@hotmail.com 
Bij  ziekte,jubilea etc. 
Mw  E.C.I. Koolenbrander   2916750   jbk.eci@ziggo.nl   
website: www.pcobhengelo.simpsite.nl 

 
 
 
 

Namens de redactie wensen we u een goede vakantietijd en als u weg gaat? 
Kom gezond weer terug! 

mailto:jbk.eci@ziggo.nl
http://www.pcobhengelo.simpsite.nl/

